
Was het lekker, 
kinderen?

Heel lekker!  
Maar wanneer gaan we  

nu eindelijk naar  
de auto’s?

Een museum!  
Dat is toch hart-

stikke saai…

Wat doet die  
koets hier?

Dat is een elektrische auto.  
De C.2 Phaeton uit 1898 - de oudste nog  

bestaande auto waar Ferdinand Porsche aan heeft 
meegewerkt. Hij was gefascineerd door  

elektriciteit. Heel vooruitstrevend!

Woah!

Doei!Deze auto is nog  
helemaal niet af…?

Deze moderne carrosserie  
is uit 1939 en hoort bij het type 64.  

Hij is heel licht, van aluminium. Ferry Porsche,  
die het bedrijf overnam van zijn vader Ferdinand,  

is later voor racewagens aluminium  
gaan gebruiken.

Deze ziet eruit  
als een Kever. Mijn opa  

had er ooit zo een.  
Wat doet die hier?

Daar kijk je van op, hè?  
Die heeft Ferdinand Porsche  

ook ontworpen. Uit dit type 60  
is inderdaad de Volkswagen  

ontstaan.

In het museum staan meer dan tachtig auto’s. De meeste daarvan kunnen gewoon 
rijden en gaan geregeld op tournee. Daardoor is het een wisselende expositie 
en zie je als je vaker komt telkens weer iets nieuws. Er zijn ook enkele filmzalen.

Hihi! Waarom  
hangt die auto  

ondersteboven aan  
het plafond…?

Dat is een Porsche 956.  
Die was supersnel en heeft bij het rijden  

als het ware zichzelf aan de weg vastgezogen. 
Men noemde dat het ground effect.  

Vanaf een bepaalde snelheid kon hij  
inderdaad ondersteboven door  

een tunnel razen!

In de multimedia- 
guide wordt goed  

uitgelegd wat downforce 
nu eigenlijk is.

Haha, wat grappig!  
Zelfs in het Chinees!

Dit is een van de vroegste  
exemplaren van de Porsche 911. Het  

model werd geïntroduceerd in 1963.  
Wisten jullie dat hij destijds  

nog 901 heette?

Huh?  
Waarom heeft  

een tijdschrift  
precies dezelfde 

naam als het  
restaurant van 

daarnet?

Omdat ze allebei 
vernoemd zijn naar de 
heilige Christophorus,  

oftewel Sint 
Christoffel, de  

beschermheilige van  
de reizigers. Het  

magazine van Porsche 
bestaat al sinds 1952!

We zouden jullie  
nog veel meer kunnen 
laten zien, maar dit is 

het wel voor vandaag. 
Thuis kunnen jullie op 
internet nog kijken 

naar porsche4kids. 
DAAR KAN JE NOG VEEL 

MEER ONTDEKKEN.

Boven ons zweven  
nog een paar van die 
geweldige auto’s…

Stel je voor:  
om te zorgen dat alles 
blijft hangen, is er meer 

staal gebruikt dan voor de 
Eiffeltoren in Parijs!

Echt waar?!  
Het is zo spannend  

allemaal... Dank u wel! 
We komen vast nog  

een keer terug.

Nou,  
bij Porsche  
niet hoor!

De gidsen weten hoe ze het moeten aanpakken. 
Zij maken van de rondleiding echt iets leuks.

Porsche 
Teens
Een bezoek aan  
het Porsche Museum.
Tekeningen van  
Rudi Skukalek.
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