
Tijdens de Carrera Panamericana 1954 
verscheen Hans Herrmann aan de start met 
een 550 Spyder en met Herbert Linge als 
monteur. Hij won in zijn klasse en werd 
derde in het eindklassement.
GETEKEND DOOR SERGIO GIARDO

Vandaag eindigt alweer de zevende etappe van de ‘Carrera Panamericana’.  
De Duitser Hans Herrmann ligt aan kop. En dat in een zeer speciale racewagen, de Porsche 550 Spyder.  

Hoe zal hij morgen op weg naar Ciudad Juárez presteren?

Heb je dat gehoord,  
Maria? Een Porsche! Daar 

moeten we naartoe!

… en met mij - Hans  
Herrmann - achter het stuur.  

En wie zijn jullie?
Een goed voorteken  

dat jullie er zijn. Weet je,  
voor de start van de rally was ik  

ziek. Maar toen kreeg ik een speciaal 
drankje van hier. Het heeft me gered!  
Het recept blijft echter een geheim.  

Nu moeten we ons klaarmaken.  
Veel plezier nog!

Maria  
en José uit  
Chihuahua.

Hallo, señor!
Luistert u op de 
radio naar de 
Panamericana?

De Porsche met  
Hans Herrmann gaat 
vast en zeker winnen!

Oh ja!  
Weet je wat?  

Ooit wil ik ook  
coureur worden.

Wat een  
avontuur!

Nu neemt de 550 Spyder de ene na  
de andere bocht, behendig als een POEMA.  
Zal het hem lukken om hier voor Porsche  

in zijn klasse te winnen?

In Ciudad Juárez zien we de grootste menigte uit de historie van de Panamericana.  
De Duitser Hans Herrmann schrijft hier net zo geschiedenis.  

Daar rijdt hij over de finish, met een gemiddelde snelheid van 186 km/u.
Winnaar in zijn klasse en derde in het eindklassement. Wat een prestatie!

Klopt! Ga zitten,  
de laatste etappe begint zo.  

De deelnemers moeten binnen  
drie uur 358 kilometer  

afleggen.

Schiet op, José.  
Ik hoor de racewagens al.  
Het kan niet ver meer zijn.

Pardon,  
bent u de monteur 
van Hans Herrmann?

We moeten haasten!  
Ze rijden naar  

de start!

Wat is dat  
voor  

racewagen?

Dat ben ik. Mijn naam is Linge, Herbert Linge.  
Ik zorg er met mijn gereedschap voor dat  

de 550 Spyder de eindstreep haalt.  
Straks is de etappe naar Ciudad Juárez.  

Daar is de finish.

De 550 Spyder! Hij neemt het hier in Mexico  
op tegen de grootste namen uit de motorsport,  

is relatief klein, maar haalt een topsnelheid van 220 km/u. 
Echt een wolf in schaapskleren. De eerste Porsche die 

speciaal voor de racerij werd ontwikkeld.

Wauw,  
is dat de Porsche met 

Hans Herrmann?

Sssst,  
ze zeggen iets wat  

ik wil horen!

Hans, het spant erom.  
Onze eerste zege in Mexico 

ligt binnen handbereik!

Oh ja!
Mama, mogen  
we daarheen?

Porsche-
tieners
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